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thema: Wij zijn de eersten niet. 
 

Deze dienst staat in het teken van Allerheiligen:  

van al degenen die ons zijn voorgegaan op de weg van geloven. 

We gedenken gemeenteleden en geliefden die ons 

in de afgelopen twaalf maanden ontvallen zijn. 

 

zondag 5 november 2017 

 

Protestantse Gemeente ‘de Graankorrel’ 

te ’s-Graveland-Ankeveen-Kortenhoef 
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VOORBEREIDING 
 

Inleidend orgelspel 

 

Verwelkoming en mededelingen 

 

Allen gaan – zo mogelijk – nu staan. 

 

Bemoediging 

 

v:  Onze hulp is in de Naam van de HEER, 

a:  die hemel en aarde gemaakt heeft, 

v:  die trouw houdt tot in eeuwigheid 

a:  en niet loslaat de werken van zijn handen. 

 

Drempelgebed 

 

We zingen: lied 280: 2, 3, 4 en 7 (Nieuw Liedboek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3  dit huis, dat alle sporen draagt 

van wie maar mensen zijn, 

de pijler die het alles schraagt, 

wilt Gij die voor ons zijn? 
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4  Zal dit een huis, een plaats zijn waar 

de hemel open gaat, 

waar Gij ons met uw eng'len troost, 

waar Gij U vinden laat? 

 

7  Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 

maar blijven zal de kracht 

die wie hier schuilen verder leidt 

tot alles is volbracht. 

 

Allen gaan nu zitten. 

 

Kyrië – gezongen met lied 9: 1 t/m 6 uit de bundel Tussentijds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  De vragen huizen in ons hart. 

Gij die de duisternis ontwart: 

Kyrie eleison! 

 

3  Ontvlam in ons en vuur ons aan! 

Getroost zullen wij verder gaan: 

Kyrie eleison! 

 

4  Begrens de eindeloze nacht 

van wie geen morgen meer verwacht: 

Kyrie eleison! 
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5  Wanneer het donker ons verrast, 

houd ons dan met uw goedheid vast: 

Kyrie eleison! 

 

6  Het lied van wie zijn voorgegaan 

zet ons vandaag tot zingen aan: 

Amen. Halleluja! 

 

Gloria: we zingen lied 657: 1, 2, 3 en 4 (Nieuw Liedboek) 
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2  Al is mijn stem gebroken, 

mijn adem zonder kracht, 

het lied op and’re lippen 

draagt mij dan door de nacht. 

Door ademnood bevangen 

of in verdriet verstild: 

het lied van Uw verlangen 

heeft mij aan ’t licht getild. 

 

3  Het donker kan verbleken 

door psalmen in de nacht. 

De muren kunnen vallen: 

zing dan uit alle macht! 

God, laat het nooit ontbreken 

aan hemelhoog gezang, 

waarvan de wijs ons tekent 

dit lieve leven lang. 

 

4  Ons lied wordt steeds gedragen 

door vleugels van de hoop. 

Het stijgt de angst te boven 

om leven dat verloopt. 

Het zingt van vergezichten, 

het ademt van uw Geest. 

In ons gezang mag lichten 

het komend bruiloftsfeest. 

 

DIENST RONDOM DE SCHRIFTEN 

 

Groet 

 

v:  De Heer zij met u! 

a:  Ook met u zij de Heer! 

 

Gebed van Allerheiligen 
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Lezing van Openbaring 21,1-6b 

 
1Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste 

hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 
2Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel 

neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi 

heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3Ik hoorde een 

luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder 

de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en 

God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4Hij zal alle tranen uit hun 

ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jam-

merklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ 
5Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde 

zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouw-

baar en waar.’ – 6Toen zei hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik 

ben de alfa en de omega, het begin en het einde.  

 

We zingen lied 737:1 t/m 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2  Daar is geen pijn en geen verdriet, 

geen afgunst en geen nijd, 

en angst en armoe zijn er niet 

maar altijd vrolijkheid. 
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3  Daar is geen zon, daar is geen maan, 

geen mist, geen duisternis, 

maar ’t licht komt van de troon vandaan 

waar de Messias is. 

 

4  En zeker is geen ziekte daar, 

geen ongeluk, geen dood, 

geen boze duivel, geen gevaar 

en geen gebrek aan brood. 

 

5  God geve mij, Jeruzalem, 

dat ik eens op een dag 

een pelgrim aan uw poorten ben 

en dat ik binnen mag. 

 

Overweging 

 

We zingen lied 766: 1 en 3 
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3  De koning die zijn troon heeft in den hoge, 

houdt bij de mensen hof 

en alle tranen zal Hij van hun ogen 

afwissen tot zijn lof. 

Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen, 

nergens verdriet meer zijn, 

de eerste dingen werden uitgewezen, 

voorbij ging alle pijn. 

 

GEDACHTENIS VAN DE OVERLEDENEN 

 

Spiegelverhaal: Sprookje voor Allerzielen (Open Deur, november 1996) 

 

Gedachtenis van de overledenen: 

 
 

Leendert Hendrik Gerrit Moen 

Aagje Bijloo-Hannema 

Lenie van der Woude-van Laar 

Ruud Kuiper 

Bruin Grotendorst 

Henk Flierman 

en geliefden uit onze persoonlijke levenssfeer 
 

 

Moment van stilte 

 

Over herinneringen… woorden van Dietrich Bonhoeffer  
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We zingen lied 513: 1, 2, 3 en 4 (Nieuw Liedboek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2  God heeft het eerste woord. 

Voor wij ter wereld kwamen, 

riep Hij ons reeds bij name, 

zijn roep wordt nog gehoord. 

 

3  God heeft het laatste woord. 

Wat Hij van oudsher zeide, 

wordt aan het eind der tijden 

in heel zijn rijk gehoord. 

 

4  God staat aan het begin 

en Hij komt aan het einde. 

Zijn woord is van het zijnde 

oorsprong en doel en zin. 

 

DIENST VAN DE TOEWIJDING 

 

Gebeden, afgesloten met stil gebed en het Onze Vader 
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Inzameling van de gaven, onder orgelspel 

 

Aan het Luthers Theologisch Seminarie in Hong Kong volgen 

ruim 560 studenten een opleiding tot theologiedocent of predi-

kant. De studenten komen uit Hong Kong, China en uit andere 

Aziatische landen zoals Cambodja, Myanmar, Laos en Indone-

sië. Veel studenten zijn al gemeentepredikant of theologiedo-

cent en willen hun kennis vergroten. 

Met de eerste collecte–de Najaarszendingscollecte–steunt u het 

werk van het seminarie en andere zendingspartners van Kerk in 

Actie. Van harte aanbevolen! 

De tweede collecte is bestemd voor de kerk.  

De opbrengst van de zakjes bij de uitgangen van de kerk is be-

stemd voor het project van Kerk in Actie op Zuid-Sumatra: ‘Geef 

boeren op Zuid-Sumatra handen en voeten’. 

 

We zingen – zo mogelijk staande – lied 727: 1 t/m 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht; 

Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht; 

Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht. 

Halleluja, halleluja! 
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3  Maak al uw strijders in dit aards gevecht 

moedig als hen wier pleit reeds werd beslecht 

tot aan de tijd die Gij hebt toegezegd. 

Halleluja, halleluja! 

 

4  Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon, 

toch zijn wij één, zij zingend voor de troon, 

wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon. 

Halleluja, halleluja! 

 

Zending en zegen, bevestigd met het gezongen amen 

 

Uitleidend orgelspel 

 

 

-0-0-0- 

 

 

Aan deze dienst werkten mee: 

 

ds. Reinier F.J. Beltman, voorganger 

 

Bob van Rheenen, ouderling-kerkrentmeester/gastheer 

 

Willy Hoekstra-Hovius, diaken 

 

Maaike de Vries, lector 

 

Hugo de Graaff, organist 

 

Henk de Vries, koster 

 

Jan Hoekstra, geluid en drukwerk 
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Na deze dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. 

Koffie, thee en limonade staan klaar. 

 

 


